
10. Berend Julius 29-6-1884 - 19-09-1944 (60 jaar)
Hij was stationschef te Veenwouden in Friesland. Na ‘Dolle Dinsdag’ (5 september 
1944) sprak de bezetter over een snel vertrek uit Nederland, waarop Julius geant-
woord zou hebben: ‘Dan laat ik de trein niet vertrekken’. Die opmerking is bij de Duitse 
commandant terechtgekomen en Julius is op 9 september gearresteerd. In Leeu-
warden is hij vreselijk mishandeld. Toen tijdens de treinstaking in september toch een 
trein reed richting Lemmer, is die trein door een knokploeg tot stilstand gebracht en in 
brand gestoken. Als represaillemaatregel werd Julius uit de gevangenis gehaald en op 
9 september in St. Nicolaasga gefusilleerd. Zijn zoon, woonachtig in Enkhuizen en zijn 
dochter hebben hem met een ziekenauto naar Enkhuizen gehaald en hier begraven.  

11. Jacob Sietses 31-07-1924 - 18-04-1945 (20 jaar)
Jacob is als dwangarbeider naar Duitsland gebracht. Toen hij tegen het einde  
van de oorlog wilde vluchten is hij neergeschoten te Westerhousen (Duitsland)  
op 18 maart 1945.

12. Tom (Anton) Kranenburg 27-6-1918 - 20-5-1944 (25 jaar)
Tom Kranenburg was kelner op de boot naar Stavoren. Hij vervoerde de illegale krant 
Trouw maar was ook lid van de knokploeg, die een gevangene bevrijdde uit het ge-
meentehuis in Hoogkarspel. In 1943 werd hij samen met Dirk Wierenga opgepakt en in 
Amsterdam gevangengezet. Beiden werden ter dood veroordeeld en het vonnis werd 
op 20 mei 1944 voltrokken.  Naar hen is hier een straat vernoemd, de Tom Kranen-
burg- en de Dirk Wierengastraat.
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1.  Acht geallieerde vliegers  
Tijdens de oorlog zijn naar schatting 1000 geallieerde vliegtuigen in het IJsselmeer 
gestort. Heel veel militairen kwamen daarbij om. Van degenen die hier begraven 
zijn, zijn er vijf die sneuvelden op 6 november 1944 toen hun vliegtuig dat wapens 
wilde afwerpen in de buurt van Venhuizen, door de Duitsers werd neer geschoten. 
Het vliegtuig stortte neer in het IJsselmeer.

5. Albert Horsman 28-03-1912 - 20-02-1944 (27 jaar)
Werd tewerkgesteld in Duitsland en is na een ziekte overleden te Bautzen (Duitsland) 
20 februari 1944.

6. Anthonie Bons 4-9-1918 - 23-12-1944 (26 jaar)
Varend op het IJsselmeer als roerganger op een schip, dat was ingezet ten behoeve 
van de voedselvoorziening voor de gemeente Amsterdam, werd hij getroffen tijdens 
een beschieting door een geallieerd vliegtuig.

7.  Theun Boterhoek 1-10-1925 - 2-6-1943
Theun was lid van de bemanning op de sleepboot Elise die van zijn zwager Gerrit 
Burggraaf was. Tijdens een voedseltransport werd het schip beschoten en hij is daarbij 
dodelijk getroffen. Theun was nog maar 17 jaar.

8. Meine Kuperus 25-05-1924 - 22-02-1944 (19 jaar)
Meine was lasser en werd tewerkgesteld op een werf bij Bremen in Duitsland. Hij 
heeft daar een ernstige ziekte (difterie) opgelopen en is aan deze ziekte overleden.  
Overleden te Rothenburg (Duitsland) op 22 februari 1922. De familie werd zeer zwaar 
getroffen want ook zoon Arie-Jan is door de oorlog omgekomen. Hij is omgekomen bij 
het bombardement op de werf.

9. Everhardus Smit 05-04-1923 -14-05-1945 (22 jaar)
Eef Smit woonde in de Westerstraat en werkte op het postkantoor in Grootebroek. 
Toen hij werd opgeroepen om in Duitsland te gaan werken is hij ondergedoken in Ven-
huizen, daar ging hij bij het verzet - de Binnenlandse Strijdkrachten. Na de capitulatie 
van Duitsland werden de Binnenlandse Strijdkrachten gelegerd in een school in Hoorn 
die door  schildwachten werd bewaakt. Een van de schildwachten, die net was afgelost 
had vergeten zijn vuurwapen op veilig te stellen en bij  binnenkomen van het lokaal is 
dat wapen per ongeluk afgegaan en trof Eef Smit. Hij is nog naar het ziekenhuis ge-
bracht maar helaas kon zijn leven niet meer worden gered.

3. Joost Sluis 23-01-1917 - 24-06-1944 (27 jaar)
Geboren in Chicago en in 1919 met de familie teruggekomen. Hij studeerde econo-
mie aan de universiteit in Amsterdam en werd opgeroepen voor de Nederlandse 
Militaire Dienst . In 1941 besloot hij samen met een vriend Nederland te ontvluchten. 
Na een lange rondreis door Frankrijk is het hen gelukt per trein via Zwitserland en 
Portugal, naar Engeland te ontkomen. Hij werd ingedeeld bij de RAF (de Engelse 
luchtmacht) en werd naar Canada gestuurd om daar een opleiding tot vlieger 
te krijgen, maar hij werd uiteindelijk waarnemer (de man die de route bepaalt en 
vaststelt waar precies de bommen moeten vallen). In 1943 werd hij overgeplaatst 
naar de Nederlandse Marine Luchtvaart Dienst. Hij maakte 38 bombardements-
vluchten mee. Zijn vliegtuig werd neergeschoten boven St. Remy - Bose Rocourt in 
Frankrijk op 24 juni 1944 tijdens de invasie vanuit Engeland.

4. Harmen van der Leek 26-2-1895 - 17-11-1941 (46 jaar)
Geboren in Enkhuizen, woonde op de Driebanen. Hij was leraar Duits en gaf les in 
Amsterdam en Amstelveen. Kwam bij het verzet terecht en probeerde neerge-
schoten Engelse vliegers helpen te vluchten. Onderweg naar Den Haag werden ze 
- waarschijnlijk door verraad - gevangengenomen. Hij werd, nadat hij in Schevenin-
gen en Amsterdam gevangen had gezeten in de duinen bij Bloemendaal geëxecu-
teerd. In Amstelveen is een straat en een school naar hem vernoemd.

1. Flying Officer A.W. Woolverton (pilot) RCAF (Royal Canadian Airforce) 20-2-1944
2. Onbekend  24-6-1944
3. Flying Officer E.J. Rusenstrom (navigator) RCAF (Royal Canadian Airforce) 6 -11-1944
4. Sergeant  onbekend RAF (Royal Air Force) 24-6-1944
5. Warrant Officer W. King (Wireless operator) RAF (Royal Airforce) 6-11-1944
6. Sergeant R.H.G. Nevard (Flight engineer) RAF (Royal Airforce) 6-11-1944
7. Flying Officer E.D. Hodgson (Pilot) RCAF (Royal Canadian Airforce) 6-11-1944
8. Flying Officer G.L. Towns (air bomber) RAF (Royal Airforce) 6-11-1944

2. Pieter Koppejan 17-02-1914 - 12-05-1940 (26 jaar)
Matroos eerste klas bij de Koninklijke Marine, aan boord van Hr. Ms. Friso, op het IJssel-
meer nabij Stavoren, dodelijk getroffen. Overleden 12 mei 1940, begraven 13 juni 1940.


